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Misschien noem je God gewoon God, misschien Allah,
Universum of Bron.
Het maakt niet welke naam je gebruikt.
Volgens mij bedoelen we allemaal hetzelfde.



God is overal om je heen.



Je vindt God waar mensen voor elkaar zorgen



Je vindt God in de natuur om je heen.



In een zonnestraal die door de wolken schijnt.



In regendruppels die de planten laten groeien.



God is als een moeder die voor je zorgt.



Als een vader die je beschermt.



God is bij je als een vriend of vriendin met je speelt.



En God is in jou als jij een zaadje in de grond stopt en
het plantje dat daar uitkomt verzorgt.



God is in jou als je iemand troost.



God is in jou als je een mooie tekening maakt.



God is in jou als je lijf bruist en danst van blijdschap.



God is in jou als jij de wereld mooier maakt.



ledereen heeft een stukje van God in zich.



Zullen we al die stukjes met elkaar laten stralen?






